Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 24 mei 2026, 10.00 uur
De Ganskuijl 105, Amersfoort

Voorganger : ds. F.R. Barkema; Amersfoort Ouderling : Henk van Steeg

Diaken : Hester Ubels & Wim v. Rijnswou Dienstco : Joan Zijlstra

Muziek : Jesse Dijkman & team Projectie : Johan vd Kuijl

Techniek : Jonathan Hoekstra Kosters : Anne Grutter & Jan vd Ham
Lezer : Anne Marie Dijkman Kindermoment : Justin Botzinga

Bijzonderheden: Pinksteren

Toewijden aan God

welkom (ouderling van dienst)
moment van stilte, votum en groet

Liedblok:
- Opwekking 78: Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
- Opwekking 708: Hoe groot is Uw trouw, o Heer
- Opwekking 765: Uw vrede vult dit huis

Gebed

luisteren naar God

Kinderlied: Door de kracht (Elly en Rikkert)

Lezen: NBV Handelingen 2:1-13 (Anne Marie)

Zingen: Sela: De wind steekt op.

Lezen: NBV Handelingen 2:14-25 (Anne Marie)

Zingen: PvN 16 Ik val niet uit zijn hand

Lezen: NBV Handelingen 2:29-34 (Anne Marie)

Zingen: DNP Psalm 110: De Heer heeft tot mijn Heer zijn woord gesproken vers 1
Lezen: NBV Handelingen 2:36-42 (Anne Marie)

Zingen: Opwekking 343: Heilige Geest van God

Preek

Schuilen bij God

Gebed

Zingen: Prijs de Geest, ze waait nooit over (tekst hieronder, melodie Weerklank 198: ‘Ja, de

Trooster is gekomen’)

Dankzegging en voorbede en evt. mededelingen (ouderling van dienst)



Wandelen met God

Collecte
Luisterlied tijdens collecte door muziekteam: Geest van waarheid en genade (Sela)

Kinderen komen terug
Kindermoment

Zegen (zingend):  Opwekking 602 (‘Vrede van God’)



Prijs de Geest

1.

Prijs de Geest, ze waait nooit over,
zij blijft altijd bij haar kerk.

Niemand gaat haar macht te boven,
zij blijft bij ons, ze is sterk.

Wees niet bang, verloren schapen,
wees niet bang, gevonden kind,

als de twijfel jou verblindt.

Want Gods Geest ligt nooit te slapen,

zelfs als jij geen uitweg ziet -
zij verlaat haar kudde niet.

2,

Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade, van gebed,

geef dat ons bestaan voor altijd

bij Gods nieuws wordt ingezet.

Leer ons ‘Abba, Vader bidden,

zeggen: ‘Jezus, onze Heer’

en: de Geest verdient de hoogste eer!
Vul ons hart, waai in ons midden.
Maak ons lichaam, onze mond,

heel ons leven kerngezond.

3.

Ja, u zult als trooster komen

als wij bidden om uw kracht.

U vervult de stoutste dromen,
ademt in ons, dag en nacht.

Heel de wereld wordt weer prachtig,
nu nog is van alles stuk:

straks brengt u volmaakt geluk.

Met de wind mee zijn wij krachtig,

wordt de wereld opgeschoond —
Eer aan u die in ons woont!



